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Het geheim van het echte leven
door Arie van der Stoep

Waardigheid en zelfrespect. Mensen vinden dat misschien in wat zij van nature hebben of zijn.

Of in wat zij naar de mening van mensen voorstellen (een krachtig of mooi figuur bijvoorbeeld

of bepaalde prestaties). Maar jij en ik vinden onze waardigheid en zelfrespect in iets anders,

namelijk in wat wij voor God betekenen. In hoe Hij over ons denkt, hoe Hij tegenover ons staat.

En wát beteken je dan voor Hem, hóe ziet Hij je? Dat ontdek je, als je met Hem omgaat, als je daar tijd

voor neemt. En vooral, als je jezelf helemaal aan Hem geeft. Als je je als het ware aan Hem openbaart,

je bloot geeft (desnoods letterlijk). Mag Hij je kennen zoals je bent? Mag Hij alles van je weten, ook van

je diepste innerlijk?

Het echte leven

In dat geval zul je ontdekken wie Hij is en wie jij voor Hem bent.  Je zult zijn liefde en betrokkenheid op

jou ervaren. En Hij zal je leren om jezelf te zien door zíjn ogen. Je zult merken dat zijn hart naar jou

uitgaat.

Wat uit z’n voegen was geraakt in je leven, zal Hij rechttrekken en omkeren tot iets goeds. Hij kan dat.

En Hij wíl dat. Want Hij is God en wil niets liever dan dat je wordt wie je voor Hem bent.

Probeer daarom geen dingen op te poetsen of te verbergen voor Hem. Want naar de mate waarin je

jezelf aan Hem geeft, zul je zijn genezing en herstel ondervinden. Hij zal je heiligen (zie de pagina

‘Moeilijke bijbelwoorden’). (1) Het gevolg: je ontdekt het echte leven, het leven in een diepe relatie met

Hem, het leven van een geliefde. En dat ben jíj!

Het geheim

Dan behoeven anderen je niet meer te vertellen hoe geweldig je bent. Omdat Hij je zíjn waardering en

respect geeft. Hij geeft je waardigheid. Dat zal je veranderen. Omdat het God zelf is, die dit doet. Wil je

dit ontvangen? De keuze is aan jou!

Paulus zegt: Ik vermaan u dan, broeders, ... dat u uw lichamen aanbiedt als een levend, heilig en voor God

welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst (= dit is uw weloverwogen, weldoordachte en bewuste

eredienst voor Hem - AvdS). (2) 

In het onszelf helemaal aan Hem geven, onze geest, onze ziel en ons lichaam, dus in het erin

bewilligen om helemaal van Hem te zijn, ligt het geheim van het echte leven. Dat leven is eeuwig!

Uit de Bijbel:

(1) 1 Tessalonicenzen 5:23-24.

En Hij, de God van de vrede, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst

van onze Heer Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept, is getrouw; Hij

zal het ook doen!



(2) Romeinen 12:1.

Ik vermaan u dan, broeders, ..., dat u uw lichamen stelt tot (= aanbiedt als - AvdS) een levend, heilig en

voor God welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst (= dit is de weloverwogen, weldoordachte en

bewuste manier waarop u God vereert - AvdS).
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